
 

"Magie ontstaat als geest en ziel onopgemerkt samengaan." 

Deze scriptie biedt je een waaier van creatieve activiteiten voor de lagere school aan. 
Kinderen leren onbewust graag leren door gebruik te maken van deze werkvormen!  

 

Over handpoppen heb je allicht gehoord, maar wat is nu juist een ‘kamishibai’? Wel, het is 
een klein theatertje waarin grote A3 tekeningen passen. Elke tekening geeft een scène weer 
uit het verhaal. De verteller verschuift de tekeningen en vertelt intussen het verhaal dat 
achteraan op de tekeningen te lezen staat. 

Dit (‘fietsend’) verteltheater was een geweldig succes in de jaren ’20 tot ’50. De 
kamishibai‐verteller trok rond met de fiets en achterop was een doos gemonteerd met een 
klein, uitklapbaar theatertje. De doos op het bagagerek was gevuld met allerlei lekkernijen. 
De verteller verkocht eerst enkele lekkernijen en wie iets kocht kreeg de beste plaats. 
Nadien vertelde hij één of twee verhalen. Soms stopte hij op een bijzonder of spannend 
moment en kondigde aan dat hij de volgende dag terug zou komen om het vervolg te 
vertellen.  

Met de intrede van de televisie in de jaren ’50 geraakte kamishibai een beetje in de 
vergeethoek. Maar de laatste jaren kent deze unieke vorm van verteltheater een heuse 
terugkeer door het toe te passen in het onderwijs! 

 



Je kan er heel wat meer mee doen dan enkel verhalen voorlezen, bijvoorbeeld: jezelf 
voorstellen, iets promoten, poppenkast spelen,… 101 mogelijkheden! 

Zo leren de kinderen bij op heel wat gebieden! Zowel op taalgebied als op creatief vlak! Bij 
het maken van een eigen verhaal gebruiken ze veel fantasie. Hierbij komen nog verschillende 
andere aspecten kijken, waardoor aan veel doelen van muzische vorming kan gewerkt 
worden. Dit biedt ook kansen tot differentiëren. De ene kan tekenen, de andere schrijven, 
voorlezen en / of presenteren. Hier leren de kinderen ook met elkaar samenwerken. Velen 
ontdekten verborgen capaciteiten.  

Deze werkvormen bieden ontzettend veel mogelijkheden die geïntegreerd kunnen worden 
in alle vakken! Het is een meerwaarde voor het onderwijs omdat de kinderen het graag doen 
en er tegelijkertijd aan heel veel doelen wordt gewerkt. 

"Geest en ziel gaan onopgemerkt samen als onderwijs kansen aanbiedt!" 

 

 


